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Een nieuw 
perspectief 
De wereld om ons heen verandert in rap 

tempo en lijkt met de dag meer verdeeld 

en complex te worden. Juist tegen die 

achtergrond kan het helpen om ons 

dagelijks in de Bijbel te verdiepen. De 

mensen die we in de eeuwenoude ver-

halen tegenkomen, leefden vaak ook in 

verwarrende en uitdagende tijden. Toch 

getuigen de teksten ervan dat ze door 

alles heen God bleven ervaren. De hoop 

en richting die dat aan hun leven gaf, 

kan ook ons leven in een nieuw perspec-

tief zetten.  

De Bijbel verbindt ons met eerdere 

generaties én met Bijbellezers in Neder-

land, Vlaanderen en wereldwijd die in de 

Bijbel God ontmoeten. Met dit leesroos-

ter willen we daaraan bijdragen, elke dag 

weer.  

Rieuwerd Buitenwerf

Directeur Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap
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Uitleg bij het
leesrooster

Bijbelse leesroosters zijn bijna zo oud als de Kerk zelf. In 

het leesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenoot-

schap komen verschillende eeuwenoude en wereldwijde 

leestradities bij elkaar.

Om de onderliggende leestradities, de samenhang met ker-

kelijke feestdagen en de Bijbels-inhoudelijke lijnen en ver-

banden duidelijk te maken, is er bij iedere maand een korte 

toelichting over de gemaakte keuzes. 

Waar in die toelichting verwezen wordt naar ‘de Kerk’, wordt 

de kerk als gemeenschap van alle eeuwen bedoeld, ook al 

klinken in individuele kerken op zondag andere teksten. 

Vaak worden teksten die volgens een bepaalde traditie of 

volgens het oecumenisch leesrooster op zondag worden 

gelezen, in kleinere perikopen over de dagen voor of na een 

zondag verdeeld. 

Het NBG-Bijbelleesrooster 2026 is, net als in voorgaande 

jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, predikant van de 

Oude Kerk in Amsterdam.
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Januari
01	 donderdag

Psalm 96

02	
vrijdag

Numeri 22:41-23:12

03	 zaterdag

Numeri 23:13-26

04	 zondag

Numeri 23:27-24:13

05	
maandag

Numeri 24:14-24

06	
dinsdag

Psalm 106:1-23

07	
woensdag

Psalm 106:24-48

08	
donderdag

Romeinen 1:1-17

09	
vrijdag

Romeinen 1:18-32

10	
zaterdag

Romeinen 2:1-16

11	
zondag

Matteüs 3:1-17

12	
maandag

Matteüs 4:1-11

13	
dinsdag

Matteüs 4:12-25

14	
woensdag

Romeinen 2:17-29

15	
donderdag

Romeinen 3:1-8

16	
vrijdag

Romeinen 3:9-20

17	
zaterdag

Romeinen 3:21-31

18	
zondag

Psalm 66

19	
maandag

Romeinen 4:1-12

20	
dinsdag

Romeinen 4:13-25

21	
woensdag

Spreuken 3:1-20

22	
donderdag

Spreuken 3:21-35

23	
vrijdag

Spreuken 4:1-9

24	
zaterdag

Spreuken 4:10-27

25	
zondag

Psalm 139

26	
maandag

Spreuken 5:1-14

27	
dinsdag

Spreuken 5:15-23

28	
woensdag

Spreuken 6:1-11

29	
donderdag

Spreuken 6.12-19

30	
vrijdag

Spreuken 6:20-35

31	
zaterdag

Spreuken 7:1-27



01 Nieuwjaarsdag
06 �Driekoningen/ Epifanie

12 Doop van de Heer
19 Kanazondag

Numeri 
Het verhaal over de ziener Bileam laat zien dat ook een hei-
dense profeet orakelt naar Gods wil, hij kan niet anders. 
Tegen Epifanie, als de kerk zingt van de ster van Betlehem, 
ziet Bileam een ster opkomen uit Jakob, een scepter uit 
Israël (Numeri 24:17).

Romeinen
De brief van Paulus aan de Romeinen in de Epifaniëntijd 
citeert de profeet Habakuk: ‘De rechtvaardige zal leven door 
geloof’ (Romeinen 1:17). En legt dat later uit: ‘geloof’ is niet in 
de eerste plaats het voor waar aannemen van dit en dat, 
maar een vertrouwensrelatie. Het is geloven in – ‘omdat we 
ons vertrouwen stellen in Hem die Jezus, onze Heer, uit de 
dood heeft opgewekt’ (Romeinen 4:24).

Matteüs
De evangelielezingen op de zondag van de Doop van de 
Heer en de daaropvolgende dagen leiden ons naar de Jor-
daan, maar meer nog: door de woestijn. Het is als met het 
volk van God, dat veertig jaar in de woestijn rondgezworven 
heeft, tot het door de Jordaan heentrok en het land van 
belofte binnenging.

Spreuken
Het Hebreeuwse woord masjal betekent zowel ‘spreuk’ als 
‘gelijkenis’, zodat we met het lezen van het boek Spreuken 
alvast kunnen wennen aan het genre van de gelijkenissen 
waarin Jezus onderricht geeft. 



Februari 
01 	zondag	

Matteüs 5:1-12

02 	maandag	

Matteüs 5:13-20

03 	dinsdag	

Matteüs 5:21-32

04 	woensdag	

Matteüs 5:33-48

05 	donderdag	

Jesaja 41:1-16

06 	vrijdag	

Jesaja 41:17-20

07 	zaterdag	

Jesaja 41:21-29

08 	zondag	

Jesaja 42:1-13

09 	maandag	

Jesaja 42:14-25

10 	dinsdag	

Jesaja 43:1-13

11 	woensdag	

Jesaja 43:14-21

12 	donderdag	

1 Samuël 8:1-9

13 	vrijdag	

1 Samuël 8:10-22

14 	zaterdag	

1 Samuël 9:1-10

15 	zondag	

1 Samuël 9:11-25

16 	maandag	

1 Samuël 9:26-10:16

17 	dinsdag	

Psalm 103

18 	woensdag	

Matteüs 6:1-18

19 	donderdag	

Matteüs 6:19-34

20 	vrijdag	

Matteüs 7:1-14

21 	zaterdag	

Matteüs 7:15-8:1

22 	zondag	

Romeinen 5:1-11

23 	maandag	

Romeinen 5:12-21

24 	dinsdag	

Romeinen 6:1-14

25 	woensdag	

Romeinen 6:15-23

26 	donderdag	

1 Samuël 10:17-27

27 	vrijdag	

1 Samuël 11:1-13

28 	zaterdag	

1 Samuël 11:14-12:11



18 Aswoensdag

Matteüs
De Bergrede begint zoals de Tora eindigt en ook Psalmen 
begint: met zaligsprekingen. Aan het einde van zijn loop-
baan prijst Mozes zijn volk gelukkig: ‘Wie is zo gelukkig als u, 
Israël?’ (Deuteronomium 33:29). Als voorspel op de psalmen 
is het eerste woord van Psalm 1: ‘Gelukkig de mens die niet 
meegaat met wie kwaad doen.’ Daarop spreekt Jezus het 
vervolg: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn’ (Matteüs 5:3).

Jesaja
Deze hoofdstukken spreken het volk aan met ‘mijn dienaar’, 
meestal met de naam erbij: Israël, Jakob, Jesurun (bijvoor-
beeld Jesaja 44:2). Maar die titel is geen vanzelfsprekende 
verworvenheid. De titel ‘dienaar van de Heer’ doet altijd een 
appel. Het is een roeping om Hem te gaan dienen, bode te 
zijn, getuige te worden, ogen en oren open te houden.

1 Samuël
In Matteüs wordt Jezus ‘de koning van de Joden’ en ‘messias’ 
(gezalfde) genoemd. De doorgaande lezing uit het boek  
1 Samuël begint met Israëls vraag naar een koning, wat in 
feite betekent dat God als koning voor hen niet volstaat. Ver-
volgens lezen we deze maanden het hele verhaal van hun 
eerste koning Saul, die ondanks alles ‘de gezalfde van de 
Heer’ is en blijft.

Romeinen
Aan het begin van de veertigdagentijd leest de Kerk over 
genade en vrijspraak in overvloed. De oude mensheid (Adam 
betekent ‘mens’, ‘mensheid’) gaat gebukt onder zonde en 
dood. De nieuwe Adam – Jezus, Christus, onze Heer – belooft 
ons een rechtvaardig en eeuwig leven (Romeinen 5:12-21).

�



Maart
01 	zondag	

1 Samuël 12:12-25

02 	maandag	

1 Samuël 13:1-15a

03 	dinsdag	

1 Samuël 13:15b-14:3

04 	woensdag

1 Samuël 14:4-15

05 	donderdag	

1 Samuël 14:16-23a

06 	vrijdag	

Psalm 25

07 	zaterdag	

1 Samuël 14:23b-35

08 	zondag	

1 Samuël 14:36-46

09 	maandag	

1 Samuël 14:47-15:9

10 	dinsdag	

1 Samuël 15:10-23

11 	woensdag

1 Samuël 15:24-35

12 	donderdag	

Romeinen 7:1-12

13 	vrijdag	

Romeinen 7:13-25

14 	zaterdag	

1 Samuël 16:1-13

15 	zondag	

1 Samuël 16:14-23

16 	maandag	

1 Samuël 17:1-15

17 	dinsdag	

1 Samuël 17:16-30

18 	woensdag

1 Samuël 17:31-40

19 	donderdag	

1 Samuël 17:41-54

20 	vrijdag	

1 Samuël 17:55-18:5

21 	zaterdag	

1 Samuël 18:6-16

22 	zondag	

1 Samuël 18:17-30

23 	maandag	

1 Samuël 19:1-17

24 	dinsdag	

1 Samuël 19:18-24

25 	woensdag	

Romeinen 8:1-11

26 	donderdag	

Romeinen 8:12-21

27 	vrijdag	

Romeinen 8:22-30

28 	zaterdag	

Romeinen 8:31-39

29 	zondag	

Matteüs 21:1-9

30	 maandag		
Psalm 15

31 	dinsdag	

Psalm 140



1 Samuël
De doorgaande profeetlezing brengt ons halverwege de 
veertigdagentijd bij 1 Samuël 6, een hoofdstuk dat op 15 
maart ook in de Kerk aan de orde komt. De veertigdagentijd 
is van oorsprong doopcatechese: de geloofsleerlingen berei-
den zich voor op hun doop in de paasnacht. Bij hun doop – 
met water – worden zij gezalfd – met olie –, zoals David gezalfd 
werd en de heilige Geest ontving.

Romeinen
Ook in de Kerk wordt uit de brief aan de Romeinen gelezen, 
namelijk op zondag 22 maart uit hoofdstuk 8, waar het gaat 
over de Geest van Christus die in ons woont en ons ten leven 
wekt.

Matteüs
De doorgaande lezing uit Matteüs wordt onderbroken door 
het evangelie van Jezus’ intocht in Jeruzalem (Matteüs 21) en 
van zijn lijden, sterven en verrijzen. De tussenliggende hoofd-
stukken komen pas weer na de paastijd aan de orde.

Ezechiël
Tot de tijd van de ballingschap zag een mens zichzelf vooral 
als schakel in een ketting, als lid van een gemeenschap, als 
volksgenoot. Maar de profeet Ezechiël hamert op het aam-
beeld van persoonlijke verantwoordelijkheid: ‘Volk van Israël, 
Ik zal ieder van jullie beoordelen naar de weg die hij gaat! – 
spreekt God, de HEER’ (Ezechiël 18:30).

11 Biddag



April
01 	woensdag	

Matteüs 26:1-16

02 	donderdag	

Matteüs 26:17-75

03 	vrijdag	

Matteüs 27:1-66

04 	zaterdag	

Psalm 16

05 	zondag	

Matteüs 28:1-20

06 	maandag	

Hebreeën 1:1-9

07 	dinsdag	

Hebreeën 1:10-2:4

08 	woensdag	

Hebreeën 2:5-12

09 	donderdag	

Hebreeën 2:13-18

10 	vrijdag	

Hebreeën 3:1-11

11 	zaterdag	

Hebreeën 3:12-19

12 	zondag	

Hebreeën 4:1-13

13 	maandag	

Psalm 95

14 	dinsdag	

1 Petrus 1:1-12

15 	woensdag	

1 Petrus 1:13-25

16 	donderdag	

1 Petrus 2:1-10

17 	vrijdag	

Psalm 35:1-10

18 	zaterdag	

Psalm 35:11-28

19 	zondag	

Hebreeën 4:14-5:10

20 	maandag	

Hebreeën 5:11-6:8

21 	dinsdag	

Hebreeën 6:9-20

22 	woensdag	

Hebreeën 7:1-10

23 	donderdag	

Hebreeën 7:11-19

24 	vrijdag	

Hebreeën 7:20-28

25 	zaterdag	

Psalm 77

26 	zondag	

Jesaja 43:22-28

27 	maandag	

Jesaja 44:1-8

28 	dinsdag	

Jesaja 44:9-20

29 	woensdag	

Jesaja 44:21-28

30 	donderdag	

Jesaja 45:1-13



02 Witte Donderdag
03 Goede Vrijdag

04 Stille Zaterdag
05 Eerste Paasdag

06 Tweede Paasdag
27 Koningsdag (NL)

Matteüs
Het lijdensverhaal van Christus is ingedeeld in dagdelen:  
’s avonds, ’s nachts, ’s morgens vroeg, rond het middaguur, 
drie uur later, en weer ’s avonds en bij het ochtendgloren. Die 
tijdsaanduidingen markeren oeroude gebedsuren van de 
Kerk, zoals bijvoorbeeld in veel kerken op Goede Vrijdag het 
gebruik is ’s middags om drie uur de kruisweg te bidden.

Hebreeën
Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag vallen hier samen: langs 
het kruis is Jezus opgeklommen tot in het hemels heilig-
dom. Zo lees je meteen al aan het begin van de Hebreeën-
brief: ‘Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben 
voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods 
hemelse majesteit’ (1:3). En het meest uitgesproken: ‘Met de 
vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft 
Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en 
heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de 
troon van God’ (12:2).

1 Petrus
‘Beloken Pasen’ (de achtste paasdag) heet zo omdat de lui-
ken van Pasen al een beetje dicht gaan, de achtste dag is een 
eerste afsluiting. Een andere naam van deze zondag is Qua-
simodo geniti, ‘als pasgeboren kinderen’, ontleend aan 1 
Petrus 2:2. Die pasgeborenen zijn de geloofsleerlingen die in 
de paasnacht de heilige doop hebben ontvangen. Om ver-
der te groeien in geloof, hoop en liefde moeten zij zich laten 
voeden door ‘de zuivere melk van het woord’.

Jesaja
Op de nieuwe paaskaars staan een alfa en een omega afge-
beeld, de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. 
Het is zoals de Heer van de hemelse machten zich te kennen 
geeft: ‘Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten 
Mij’ (Jesaja 44:6).



Bedankt

De Bijbel is Gods boodschap van liefde 

voor de wereld. Onze missie is om deze 

boodschap toegankelijk te maken voor 

iedereen, want wij geloven dat de Bijbel 

levens kan veranderen.

En dat zien we ook echt gebeuren met 

bijvoorbeeld de Samenleesbijbel  die we, 

danzij uw steun, wereldwijd verspreiden. 

De Samenleesbijbel 100 stappen  is er 

onder andere al in het Engels, Spaans, 

Frans, Arabisch, Roemeens, Portugees, 

ChiChewa, Papiamento, Papiamentu, Sin-

galees en Haïtiaans Creools. Bij 100 Bijbel-

verhalen zijn vragen, weetjes en leuke 

opdrachtjes te vinden. Het niveau van 

deze Bijbel sluit aan bij de belevingswe-

reld van kinderen. Dit helpt families om 

samen over de Bijbelverhalen te praten en 

het geloof te delen.

Heel hartelijk dank voor uw steun en 

betrokkenheid!
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Mei
01 	vrijdag	

Jesaja 45:14-19

02 	zaterdag	

Jesaja 45:20-25

03 	zondag	

Hebreeën 8:1-6

04 	maandag	

Hebreeën 8:7-13

05 	dinsdag	

Hebreeën 9:1-14

06 	woensdag	

Hebreeën 9:15-28

07 	donderdag	

Psalm 39

08 	vrijdag	

1 Petrus 2:11-17

09 	zaterdag	

1 Petrus 2:18-25

10 	zondag	

1 Petrus 3:1-12

11 	maandag	

1 Petrus 3:13-22

12 	dinsdag	

Hebreeën 10:1-10

13 	woensdag	

Hebreeën 10:11-18

14 	donderdag	

Hebreeën 10:19-25

15 	vrijdag	

Hebreeën 10:26-39

16 	zaterdag	

1 Petrus 4:1-11

17 	zondag	

1 Petrus 4:12-19

18 	maandag	

1 Petrus 5:1-14

19 	dinsdag	

Psalm 47

20 	woensdag	

Hebreeën 11:1-12

21 	donderdag	

Hebreeën 11:13-22

22 	vrijdag	

Hebreeën 11:23-40

23 	zaterdag	

Hebreeën 12:1-13

24 	zondag	

Hebreeën 12:14-29

25 	maandag	

Hebreeën 13:1-16

26 	dinsdag	

Hebreeën 13:17-24

27 	woensdag	

Exodus 31:18-32:14

28 	donderdag	

Exodus 32:15-24

29 	vrijdag	

Exodus 32:25-35

30 	zaterdag	

Exodus 33:1-11

31 	zondag	

Exodus 33:12-23



01 �Dag van de Arbeid (VL)
04 �Dodenherdenking (NL)
05 Bevrijdingsdag (NL)

14 Hemelvaartsdag
24 Pinksteren
31 Trinitatis

Hebreeën
Alle eredienst op aarde is voorlopig, onvolmaakt en van voor-
bijgaande aard. Christus is onze hogepriester in het hemelse 
heiligdom. Wij hebben met onze lof, dank en hulde deel aan 
die hemelse liturgie. De offers die wij brengen worden opge-
nomen in het offer dat Hij eens voor altijd heeft gebracht.

1 Petrus
De lezers worden in deze brief ‘vreemdelingen’ genoemd, 
‘ver van huis’. Zij oefenen zich in het goede leven, dulden en 
dragen het leed dat hen wordt aangedaan, houden hun 
geweten zuiver, want zij zijn burgers van een ander rijk, uit-
verkorenen, vrij!

Exodus
Na het debacle met het gouden kalf moet Mozes weer de 
berg opklimmen om van God het nieuwe verbond te ontvan-
gen. Hier worden deels andere geboden genoemd dan  
in Exodus 20, maar de tien woorden die God zelf op de  
stenen platen schrijft, zijn dan toch weer dezelfde als daar 
(Exodus 34:28). 



Juni
01 	maandag	

Exodus 34:1-9

02 	dinsdag	

Exodus 34:10-26

03 	woensdag	

Exodus 34:27-35

04 	donderdag	

Matteüs 8:2-13

05 	vrijdag	

Matteüs 8:14-22

06 	zaterdag	

Matteüs 8:23-34

07 	zondag	

Matteüs 9:1-17

08 	maandag	

Matteüs 9:18-34

09 	dinsdag	

Psalm 50

10 	woensdag	
1 

Samuël 20:1-11a

11 	donderdag	

1 Samuël 20:11b-23

12 	vrijdag	

1 Samuël 20:24-34

13 	zaterdag	

1 Samuël 20:35–21:1

14 	zondag	

Psalm 120

15 	maandag	

Matteüs 9:35-10:15

16 	dinsdag	

Matteüs 10:16-33

17 	woensdag	

Matteüs 10:34–11:1

18 	donderdag	

Psalm 37:1-24

19 	vrijdag	

Psalm 37:25-40

20 	zaterdag	

1 Samuël 21:2-10

21 	zondag	

1 Samuël 21:11-22:5

22 	maandag	

1 Samuël 22:6-23

23 	dinsdag	

Psalm 34

24 	woensdag	

Matteüs 11:2-15

25 	donderdag	

Matteüs 11:16-30

26 	vrijdag	

Matteüs 12:1-21

27 	zaterdag	

1 Samuël 23:1-13

28 	zondag	

1 Samuël 23:14-28

29 	maandag	

1 Samuël 24:1-23

30 	dinsdag	

Psalm 57



1 Samuël 
Op de vlucht voor Saul eet David van de ‘toonbroden’, gewijd 
brood dat slechts gegeten mag worden door wie dienst 
doen in het heiligdom (1 Samuël 21:7). Maar er zijn uitzonde-
ringen die de regel bevestigen. Een week later (26 juni) 
beroept Jezus zich op dit verhaal. Hij is ‘de heer over de sab-
bat’. Dat betekent niet dat Hij er de hand mee licht en de 
sabbat terzijde stelt. Veeleer dat de sabbat Hem typeert. 
Waar Hij komt breekt de sabbat aan.

Matteüs
De evangelielezing gaat gelijk op met wat ’s zondags in de 
Kerk aan de orde komt, maar houdt ook rekening met 
andere samenhangen. Bijvoorbeeld op 24 juni, een oude hei-
ligendag die ook in het protestantisme bewaard is gebleven: 
de geboortedag van Johannes de Doper. Jezus zegt: ‘Onder 
allen die uit een vrouw geboren zijn is nooit iemand versche-
nen die groter was dan Johannes de Doper’ (Matteüs 11:11).



Juli
01 	woensdag	

Ezechiël 1:1-14

02 	donderdag	

Ezechiël 1:15-28a

03 	vrijdag	

Ezechiël 1:28b-3:3

04 	zaterdag	

Ezechiël 3:4-15

05 	zondag	

Ezechiël 3:16-27

06 	maandag	

Ezechiël 4:1-8

07 	dinsdag	

Ezechiël 4:9-17

08 	woensdag	

Psalm 79

09 	donderdag	

Matteüs 12:22-37

10 	vrijdag	

Matteüs 12:38-50

11 	zaterdag	

Matteüs 13:1-12

12 	zondag	

Matteüs 13:13-23

13 	maandag	

Matteüs 13:24-35

14 	dinsdag	

Matteüs 13:36-46

15 	woensdag	

Matteüs 13:47-58

16 	donderdag	

Psalm 84

17 	vrijdag	

1 Samuël 25:1-19

18 	zaterdag	

1 Samuël 25:20-35

19 	zondag	

1 Samuël 25:36-44

20 	maandag	

Psalm 11

21 	dinsdag	

Ezechiël 5:1-10

22 	woensdag	

Ezechiël 5:11-17

23 	donderdag	

Ezechiël 6:1-10

24 	vrijdag	

Ezechiël 6:11-14

25 	zaterdag	

Ezechiël 7:1-9

26 	zondag	

Ezechiël 7:10-27

27 	maandag	

Psalm 48

28 	dinsdag	

Romeinen 9:1-18

29 	woensdag	

Romeinen 9:19-29

30 	donderdag	

Romeinen 9:30-10:13

31 	vrijdag	

Romeinen 10:14-21



21 �Nationale Feestdag (VL)
01 Keti Koti

Ezechiël
Bij een profeet denk je al gauw aan profetische uitspraken, 
profetieën. Maar bij Ezechiël moet je vooral bedacht zijn op 
grootse visioenen – bijvoorbeeld zijn roepingsvisioen – en op 
profetische handelingen. Aan den lijve beeldt hij de belege-
ring en ondergang van Jeruzalem uit. 

Matteüs
Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier en legt die uit. Het 
zaaigoed (het zaad, sperma in het Grieks) zijn de mensen die 
in de verstrooiing zijn uitgezaaid, maar God vindt hen terug. 
De oogsttijd is nog niet aangebroken. Onderwijl is er tijd om 
te groeien, vrucht te dragen en te rijpen.

1 Samuël
Hoofdstuk 25 is als het ware een gelijkenis van de rijke dwaas. 
Nabal betekent letterlijk ‘dwaas’. Zijn vrouw Abigaïl daaren-
tegen is verstandig en doortastend. Zij redt wat er te redden 
valt door David mild te stemmen, hem tegenspel te bieden 
en voor bloedschuld te bewaren.

Romeinen
Het is Paulus een raadsel waarom velen van zijn volksgeno-
ten het evangelie van Christus afwijzen. Hij is er echter volop 
van overtuigd dat zij Gods geliefden blijven, voor wie altijd 
een plaats zal overblijven. Kennelijk is het nu eerst tijd voor 
de heidenen, dat die als volk van God toetreden.



Augustus
01 	zaterdag	

Matteüs 14:1-12

02 	zondag	

Matteüs 14:13-21

03 	maandag	

Matteüs 14:22-36

04 	dinsdag	

Matteüs 15:1-9

05 	woensdag	

Matteüs 15:10-20

06 	donderdag	

1 Samuël 26:1-12

07 	vrijdag	

1 Samuël 26:13-25

08 	zaterdag	

1 Samuël 27:1-28:2

09 	zondag	

1 Samuël 28:3-25

10 	maandag	

Psalm 53

11 	dinsdag	

Ezechiël 8:1-12

12 	woensdag	

Ezechiël 8:13-18

13 	donderdag	

Ezechiël 9:1-11

14 	vrijdag	

Ezechiël 10:1-8

15 	zaterdag	

Ezechiël 10:9-22

16 	zondag	

Matteüs 15:21-28

17 	maandag	

Matteüs 15:29-39

18 	dinsdag	

Matteüs 16:1-12

19 	woensdag	

Matteüs 16:13-28

20 	donderdag	

Matteüs 17:1-13

21 	vrijdag	

Romeinen 11:1-12

22 	zaterdag	

Romeinen 11:13-24

23 	zondag	

Romeinen 11:25-36

24 	maandag	

1 Samuël 29:1-11

25 	dinsdag	

1 Samuël 30:1-15

26 	woensdag

1 Samuël 30:16-31

27 	donderdag	

1 Samuël 31:1-13

28 	vrijdag	

Ezechiël 11:1-13

29 	zaterdag	

Ezechiël 11:14-25

30 	zondag	

Ezechiël 12:1-7

31 	maandag	

Ezechiël 12:8-20	 	



15 Maria-Ten-Hemelopneming (VL)

Matteüs
De evangelielezing van deze maand begint en eindigt met 
de onthoofding van Johannes de Doper (Matteüs 14:1-12 en 
17:12-13). Zijn marteldood wordt jaarlijks op 29 augustus her-
dacht.

1 Samuël
Net als koning Saul was de apostel Paulus (Saul(us) is zijn 
Hebreeuwse naam) afkomstig uit de stam Benjamin (Romei-
nen 11:1). Hij moet zich met zijn naamgenoot verwant hebben 
gevoeld. Als Paulus vertelt van zijn roeping, citeert hij tot 
driemaal toe 1 Samuel 26:18 – ‘Saul, Saul, waarom vervolg je 
Mij’ (Handelingen 9:3, 22:7, 26:14).

Ezechiël
Deze visioenen laten de afgoderij zien die in de tempel van 
Jeruzalem wordt bedreven, zodat de stralende verschijning 
van de God van Israël zich genoodzaakt ziet de tempel te ver-
laten. Ezechiël maakt de Joodse ballingen in Babylon duide-
lijk dat Jeruzalem zal worden veroverd en ten val zal komen. 
Zij heeft het te wijten aan het geloofsafval van haar inwoners 
en hun ongehoorzaamheid aan God.

Romeinen
De redeneringen van Paulus buitelen over elkaar heen. Hij 
komt met rabbijnse schriftuitleg en persoonlijke ontboeze-
mingen, hij deelt een goddelijk geheim en werkt toe naar de 
uitkomst: ‘opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn’ 
(11:32). Daarop volgt een hymne op de onuitputtelijkheid van 
Gods wijsheid. Wie zo zingt, voelt zich vrij en begenadigd om 
verder te zoeken.



Leestips
voor alle leeftijden
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Psalmen voor kinderen
€ 16,95
De mooiste psalmen in begrijpelijke taal en 
prachtig geïllustreerd.
Laat kinderen ontdekken dat ze hun blijd-
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€ 59,95
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Een complete gezinsbijbel, met de tekst van 
de Bijbel in Gewone Taal, inclusief 500 pagi-
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Bijbel voor beginners
€ 16,50
Speciaal voor nieuwe Bijbellezers.
Voor nieuwe christenen en iedereen die 
de Bijbel (opnieuw) wil leren kennen. 
Bevat het Nieuwe Testament, aangevuld 
met een selectie teksten uit het Oude 
Testament. Inclusief basisinformatie over 
de Bijbel, themapagina’s en ruim 30 lees-
routes.

NBV21 Dwarsligger 			 
€ 27,50
De volledige Bijbel in je binnenzak.
Voor wie de Bijbel altijd bij de hand wil 
hebben. Compact formaat voor in de 
handtas of binnenzak. De dwarsligger 
bevat de volledige NBV21 Bijbeltekst in 
twee-koloms opmaak. Perfect voor reizigers, jongeren of om 
cadeau te geven.

Bijbel Dichtbij			 
€ 55,00
De praktische studiebijbel bij de Bijbel in 
Gewone Taal.
De complete Bijbel in Gewone Taal, aan-
gevuld met inleidingen op de Bijbelboe-
ken, themapagina’s, toepassingen in de 
vorm van vragen of gedachten, en meer.

Vind al onze titels op shop.bijbelgenootschap.nl.



September
01 	dinsdag	

Ezechiël 12:21-28

02 	woensdag	

Ezechiël 13:1-16

03 	donderdag	

Ezechiël 13:17-23

04 	vrijdag	

Matteüs 17:14-23

05 	zaterdag	

Matteüs 17:24-18:9 

06 	zondag	

Matteüs 18:10-20

07 	maandag	

Matteüs 18:21-35

08 	dinsdag	

Matteüs 19:1-15

09 	woensdag	

Ezechiël 14:1-11

10 	donderdag	

Ezechiël 14:12-23

11 	vrijdag	

Psalm 112

12 	zaterdag	

Filippenzen 1:1-11

13 	zondag	

Filippenzen 1:12-26

14 	maandag	

Filippenzen 1:27-2:11

15 	dinsdag	

Rechters 1:1-21

16 	woensdag	

Rechters 1:22-2:5

17 	donderdag	

Rechters 2:6-23

18 	vrijdag	

Rechters 3:1-11

19 	zaterdag	

Rechters 3:12-31

20 	zondag	

Matteüs 19:16-30

21 	maandag	

Matteüs 20:1-16

22 	dinsdag	

Matteüs 20:17-34

23 	woensdag	

Psalm 113

24 	donderdag	

Ezechiël 18:1-9

25 	vrijdag	

Ezechiël 18:10-20

26 	zaterdag	

Ezechiël 18:21-32

27 	zondag	

Ezechiël 19:1-14

28 	maandag	

Matteüs 21:10-22

29 	dinsdag	

Matteüs 21:23-32

30 	woensdag	

Matteüs 21:33-46



Ezechiël
In hoofdstuk 14:14 en 20 is sprake van drie rechtvaardigen: 
Noach, Daniël en Job. Noach en Job zijn in de Bijbel vol-
doende bekend. Met de rechtvaardige Daniël wordt niet de 
hoofdpersoon van het gelijknamige Bijbelboek bedoeld (een 
tijdgenoot van Ezechiël), maar een legendarische Kanaäniti-
sche koning uit een heldendicht dat we ten dele kennen van 
kleitabletten uit Ras Sjamra. Ezechiël stelt deze drie helden 
ten voorbeeld, maar met hun spreekwoordelijke rechtvaar-
digheid kunnen zij alleen zichzelf redden.

Matteüs
Vanaf Matteüs 16:25 richt Jezus zich naar Jeruzalem en kon-
digt Hij om de paar hoofdstukken zijn lijden aan. ‘Lijdensaan-
kondigingen’ worden ze doorgaans genoemd, maar dat 
geeft een scheef beeld. Alle keren wil Hij zijn leerlingen ook 
duidelijk te maken dat Hij op de derde dag uit de dood zal 
worden opgewekt. Ze hebben het wel gehoord, maar niet 
verstaan. Uiteindelijk is er een engel nodig om het hun in 
herinnering te roepen (Matteüs 28:6).

Filippenzen
Hier vinden we het klassieke Paulusbeeld: gevangen omwille 
van Christus. Het wordt in latere brieven verder uitgewerkt 
en staat ons vooral voor ogen in de laatste verzen van het 
boek Handelingen van de apostelen. Maar in deze brief staat 
het allemaal al: ‘Ik zal net als altijd in alle openheid spreken, 
zodat Christus ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden 
geëerd, of ik nu in leven blijf of moet sterven’ (1:20). 

Rechters
Het zijn moeilijk te verteren hoofdstukken over hoe de inbe-
zitneming van het beloofde land gepaard gaat met het uit-
roeien van de andere volken. Het belangrijkste motief: die 
andere volken hebben vreemde goden die Israël tot afgo-
dendienst verleiden. Er zijn ook lichtpuntjes: Jeruzalem is de 
plaats waar Benjaminieten en Jebusieten oefenen in vreed-
zaam samenleven ‘tot op de dag van vandaag’ (Richteren 
1:21).



Oktober
01 	donderdag	

Rechters 4:1-10

02 	vrijdag	

Rechters 4:11-24

03 	zaterdag	

Rechters 5:1-11a

04 	zondag	

Rechters 5:11b-22

05 	maandag	

Rechters 5:23-31

06 	dinsdag	

Filippenzen 2:12-18

07 	woensdag	

Filippenzen 2:19-30

08 	donderdag	

Filippenzen 3:1-11

09 	vrijdag	

Filippenzen 3:12-21

10 	zaterdag	

Matteüs 22:1-14

11 	zondag	

Matteüs 22:15-22

12 	maandag	

Matteüs 22:23-33

13 	dinsdag	

Matteüs 22:34-46

14 	woensdag	

Filippenzen 4:1-9

15 	donderdag	

Filippenzen 4:10-23

16 	vrijdag	

Rechters 6:1-10

17 	zaterdag	

Rechters 6:11-24

18 	zondag	

Rechters 6:25-32

19 	maandag	

Rechters 6:33-40

20 	dinsdag	

Rechters 7:1-8

21 	woensdag	

Rechters 7:9-22

22 	donderdag	

Rechters 7:23–8:3

23 	vrijdag	

Rechters 8:4-21

24 	zaterdag	

Rechters 8:22-32

25 	zondag	

1 Tessalonicenzen 1:1-10

26 	maandag	

1 Tessalonicenzen 2:1-12

27 	dinsdag	

1 Tessalonicenzen 2:13-20

28 	woensdag	

1 Tessalonicenzen 3:1-13

29 	donderdag	

Matteüs 23:1-12

30 	vrijdag	

Matteüs 23:13-26

31 	zaterdag	

Matteüs 23:27-39



Rechters
Onder de rechters staan vrouwen hoog in aanzien. Opmer-
kelijk is hoofdstuk 5, dat drie vrouwen bezingt: Debora, Jaël 
en de moeder van Sisera.

Filippenzen
Ook al is dit een brief in gevangenschap geschreven en gaat 
Paulus in tegen dwaalleraars, het is een vreugdevolle brief, 
waarin hij niet alleen getuigt van zijn eigen vreugde, maar 
die ook zijn lezers op het hart drukt: ‘Laat de Heer uw vreugde 
blijven’ (3:1).

Matteüs
De sadduceeën behoorden tot de tempelelite. Toen in het 
jaar 70 de tempel verwoest lag, was hun rol uitgespeeld. De 
farizeeën daarentegen hadden de geestelijke kracht om het 
jodendom verder te leiden. Ook Jezus en Paulus behoorden 
tot de farizese richting. Dat het er in deze hoofdstukken zo fel 
aan toe gaat, laat zien hoe dicht de twee groepen bij elkaar 
stonden. Juist onder gelijkgezinden schrijnen de verschillen.

1 Tessalonicenzen
1 Tessalonicenzen geldt als de vroegste brief van Paulus en is 
daarmee het oudste deel van het Nieuwe Testament. De eer-
ste hoofdstukken blikken terug op Paulus’ bezoek aan Tessa-
lonica en zijn vooral gewijd aan persoonlijke verhoudingen: 
‘wel uit het oog, niet uit het hart’ (2:17). 

31 Hervormingsdag



November
01 	zondag	

Psalm 24

02 	maandag	

Psalm 5

03 	dinsdag	

Rechters 8:33-9:6

04 	woensdag	

Rechters 9:7-21

05 	donderdag	

Rechters 9:22-41

06 	vrijdag	

Rechters 9:42-57

07 	zaterdag	

Psalm 70

08 	zondag	

1 Tessalonicenzen 4:1-12

09 	maandag	

1 Tessalonicenzen 4:13-18 

10 	dinsdag	

Psalm 63

11 	woensdag	

Matteüs 24:1-14

12 	donderdag	

Matteüs 24:15-28

13 	vrijdag	

Matteüs 24:29-42

14 	zaterdag	

Matteüs 24:43-51

15 	zondag	

Psalm 109:1-20

16 	maandag	

Psalm 109:21-31

17 	dinsdag	

1 Tessalonicenzen 5:1-11

18 	woensdag	

1 Tessalonicenzen 5:12-28

19 	donderdag	

Psalm 23

20 	vrijdag	

Matteüs 25:1-13

21 	zaterdag	

Matteüs 25:14-30

22 	zondag	

Matteüs 25:31-46

23 	maandag	

Psalm 147

24 	dinsdag	

Rechters 10:1-18

25 	woensdag	

Rechters 11:1-11

26 	donderdag	

Rechters 11:12-27

27 	vrijdag	

Rechters 11:28-40

28 	zaterdag	

Rechters 12:1-15

29 	zondag	

Psalm 94:1-13

30 	maandag	

Psalm 94:14-23



01 Allerheiligen
02 Allerzielen
04 Dankdag

11 �Wapenstilstand (VL)
29 Eerste advent

Rechters
Het verhaal van Jefta en zijn dochter is onverteerbaar: dat 
een vader krachtens een ondoordachte belofte zijn kind gaat 
offeren. Er is in de latere uitleg wel een uitvlucht bedacht: 
Jefta heeft het vonnis niet werkelijk voltrokken maar haar als 
heilige maagd aan het heiligdom gewijd. Die uitvlucht is 
echter vooral ingegeven door de onaanvaardbare gruwelijk-
heid van het verhaal. Christelijke uitleggers hebben als extra 
moeilijkheid dat Jefta volgens Hebreeën 11:32 een voorbeel-
dige geloofsheld zou zijn geweest.

1 Tessalonicenzen
De laatste hoofdstukken van deze brief roepen de lezers op 
elkaar te troosten (4:18; 5:11). De aanstaande komst van Chris-
tus hoeft niemand angst in te boezemen. Hij komt ons tege-
moet opdat wij samen met Hem zullen leven.

Matteüs
Na Allerheiligen viert de Kerk de zondagen van de volein-
ding. Op ‘Christus Koning’, de laatste zondag van het litur-
gisch jaar, wordt de gelijkenis gelezen van de koning die 
plaats neemt op zijn glorierijke troon (Matteüs 25:31). Maar in 
heel de gelijkenis komt die troon als de plaats waar het laat-
ste oordeel wordt geveld, niet meer voor. De ultieme beslis-
singen blijken te vallen ten overstaan van de armen, 
vluchtelingen, gevangenen en zieken. De glorie van de 
koning wordt weerspiegeld in hun gelaat.



December
01 	dinsdag	

Rechters 13:1-7

02 	woensdag	

Rechters 13:8-25

03 	donderdag	

Rechters 14:1-9

04 	vrijdag	

Rechters 14:10-20

05 	zaterdag	

Rechters 15:1-8

06 	zondag	

Rechters 15:9-20

07 	maandag	

Psalm 80

08 	dinsdag	

Jesaja 8:23b-9:6

09 	woensdag	

Jesaja 9:7-10:4

10 	donderdag	

Jesaja 10:5-19

11 	vrijdag	

Jesaja 10:20-34

12 	zaterdag	

Psalm 123

13 	zondag	

Rechters 16:1-22

14 	maandag	

Rechters 16:23-31

15 	dinsdag	

2 Samuël 5:1-16

16 	woensdag	

2 Samuël 5:17-25

17 	donderdag	

2 Samuël 6:1-11

18 	vrijdag	

2 Samuël 6:12-23

19 	zaterdag	

2 Samuël 7:1-16

20 	zondag	

2 Samuël 7:17-29

21 	maandag	

Psalm 89:1-15

22 	dinsdag	

Psalm 89:16-38

23 	woensdag	

Psalm 89:39-53

24 	donderdag	

Jesaja 11:1-10

25 	vrijdag	

Jesaja 11:11-12:6

26 	zaterdag	

Psalm 31

27 	zondag	

Jeremia 31:2-14

28 	maandag	

Jeremia 31:15-26

29 	dinsdag	

Jeremia 31:27-40

30 	woensdag	

Psalm 132

31 	donderdag	

Psalm 121



06 Tweede advent
13 Derde advent
20 Vierde advent
24 Kerstnacht

25 Eerste Kerstdag
26 Tweede Kerstdag
28 �Onschuldige kinderen
31 Oudjaar

Rechters
De geboorteaankondiging van Simson doet niet onder voor 
die van Johannes de Doper of Jezus. Zijn naam betekent 
‘zonnetje’. Met zijn zeven vlechten is hij als de zon met haar 
stralen, die hem door Delila (haar naam betekent ‘nacht’) 
afgenomen worden, maar aan het eind van het verhaal 
begint zijn haar weer te groeien. Ook Simson wordt in 
Hebreeën 11:32 genoemd.

Jesaja
Deze profeetlezingen hebben de liturgie van de Kerstnacht 
gestempeld: Jesaja 9:1-6 en Jesaja 11:1-10. ‘Een kind is ons 
geboren’ is de antifoon (beurtzang) van Kerstochtend, vele 
malen getoonzet en vooral bekend van de Messiah van 
George Frideric Handel: ‘For unto us a child is born, unto us a 
son is given, and the government shall be upon His shoul-
der.’

2 Samuël
Deze hoofdstukken over de zalving van David, de overplaat-
sing van de ark en de belofte aan Davids koningshuis heb-
ben de adventstijd gestempeld. Denk aan de strofe uit Stille 
nacht: ‘Davids zoon, lang verwacht’. Zoals de ark de twee ste-
nen platen in zich droeg, zo heet Maria in de litanie van 
Loreto: ‘Ark van het verbond’, want zij heeft Christus gedra-
gen.

Jeremia
Op de dag van de onschuldige kinderen van Betlehem lezen 
we hoe Rachel haar kinderen beweent. Haar troosteloosheid 
klinkt in het evangelie (Matteüs 2:18) langer door dan hier in 
het profetenboek, dat meteen spreekt van ‘Huil niet langer, 
droog je tranen’ (31:16). Jeremia heeft haast, hij schrijft toe 
naar de grootse heilsbelofte van Jeremia 31:31-34, vanouds 
een van de lezingen van Kerstmis.
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